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Over de diensten  aanvang 10:30 uur  

 
 
 
 
Datum             voorganger 
3-12-2023 geen dienst   1e Advent 
10-12-2023 Iris Jongsma   2e Advent 
17-12-2023 Margreet Eberwijn  3e Advent, 
24-12-2023 geen dienst   4e Advent, Kerstavond 
25-12-2021 Henriette van Dunné  1e Kerstdag 
31-12-2023 geen dienst   Oudejaarsdag 
07-01-2024 Nieuwjaars vesper  aanvang 14.30 (Heuveltop,  

Gebouw De Heuvel) 
14-01-2024 Henriette van Dunné 
21-01-2024 Hans Fronczek 
28-01-2024 Ringdag Ouddorp 
04-02-2024 geen dienst 
11-02-2024 Koen Holtzapffel  Diakonale dienst in  

Remonstrantse kerk 
 
 
 
Wij houden onze diensten in de kapel in gebouw De Heuvel. De ingang is 
op het Grotekerkplein 5, schuin tegenover de Laurenskerk.  
 
Zie verder ook: https://dgrotterdam.doopsgezind.nl/  
 
Elders in de Werf kunt u meer lezen over de Ringdag op 28 januari 2024 
en hoe u zich moet opgeven. 
 
Op zondag 11 februari zal er weer een gezamenlijke diaconale dienst zijn 
die wordt voorbereid door onze werkgroep diaconie en die van de  
Remonstrantse gemeente. 
  

https://dgrotterdam.doopsgezind.nl/
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Een kaarsje branden? 
 
Hoe vaak hoor je niet dat mensen, wanneer zij in het buitenland in een 
kerk komen, een kaarsje aansteken bij Maria. Het ene Mariabeeld is uit-
bundiger dan het andere, en een hele reeks brandende lichtjes aan haar 
voeten nodigt uit om er óók een aan te steken. Wij protestanten hebben 
eigenlijk niet zoveel met Maria. We weten niet zo goed wat we aan moe-
ten met die katholieke heiligenverering, die weesgegroetjes, de rozen-
krans en het Maria-altaar. Toch zou Maria ook voor ons iemand kunnen 
zijn om bij te schuilen in donkere dagen. 
 
In de aanloop naar Kerstmis wordt het Magnificat, de lofzang van Maria, 
uit het evangelie naar Lucas, veel gelezen en gezongen. De woorden zijn 
als een troost voor mensen die te lijden hebben onder het geweld van 
anderen, armoede en de ontberingen van een oorlog. God is een God 
van de armen en onderdrukten. Er staat immers: ‘Hij toont zijn macht en 
de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen, heer-
sers stoot hij van zijn troon en wie gering is geeft hij aanzien. Wie hon-
ger heeft overlaadt hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege 
handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan 
onze voorouders heeft beloofd. ’ Maria was een jonge vrouw in een 
moeilijke situatie: zwanger en ongehuwd en ze komt uit een sociaal lage-
re klasse. En toch heeft God haar gezien en heeft haar zelfs uitgekozen 
om een bijzonder kind te baren, dat de wereld redding zal brengen.  
 
De lofzang van Maria kunnen we het oudste Adventslied noemen, een 
heel hartstochtelijk en zelfs revolutionair Adventslied. Het heeft niet de 
zachte, zoete, dromerige, stille, witte sfeer van veel Kerstliederen. Het 
gaat over neerstortende tronen en vernederde vorsten, over Gods macht 
en de onmacht van mensen. Een lied dat we in deze tijden veel en hard 
zullen moeten zingen. En tegelijkertijd laat het lied ons beseffen dat wij 
op de een of andere manier ook deel uitmaken van dit verhaal, dat onze 
realiteit niet los te maken is van alle grote geopolitieke bewegingen. Het 
Magnificat is tegelijkertijd zowel een troostend visioen als een les in 
nederigheid. God wil te midden van onze menselijke realiteit gevonden 
worden. Hij heeft oog voor het verlorene, het ongeachte, het onaanzien-
lijke, het uitgestotene, van wat zwak en stukgelopen is. Waar de mensen 
zeggen: verloren, daar zegt Hij: gevonden. Waar de mensen zeggen: ver-
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oordeeld, daar zegt Hij: gered. Waar de mensen zeggen: nee!, daar zegt 
hij: ja! God is een vader én een moeder die ons beschermt en bij wij mo-
gen schuilen. 
 
Toen Jezus werd geboren in die stal in Bethlehem, was dat geen idylli-
sche familieaangelegenheid. Het betekende het begin van een volledige 
omkering, een herschikking van alles en iedereen op aarde. De eersten 
zullen de laatsten zijn, het onderste komt boven, wie achterbleef gaat 
voor. De blinden zullen zien, de doven zullen horen en de kreupelen zul-
len dansen. Dietrich Bonhoeffer vraagt in zijn preek over de lofzang van 
Maria: Wie van ons zal Kerst op de goede manier vieren? Diegene die 
alle geweld, alle eer, alle aanzien, alle ijdelheid, alle hoogmoed en alle 
eigenzinnigheid eindelijk bij de kribbe neerlegt, die het bij het nederige 
houdt en God alleen hoogverheven laat zijn, die met Maria spreekt: de 
Heer heeft mijn nederigheid aangezien. Al bouwen wij Dopers geen alta-
ren voor Maria, bidden wij geen weesgegroetjes, en hebben wij geen 
iconen om te kussen, wij kunnen wel van haar leren wat het betekent om 
door God gezien te worden. 
 
Ik brand graag een kaarsje bij 
Maria en hoop dat ik, als het 
nodig is, even mag schuilen 
onder haar mantel. Want ik 
weet dat we ondanks alle on-
rust in de wereld toch weer 
zullen vieren dat lang geleden 
het kind van Maria is geboren 
in een stal in Bethlehem en dat 
toen de Vrede in de wereld 
gekomen is. Wij worden ook 
dit jaar uitgenodigd om een 
kijkje te nemen in de stal, al 
zullen we wel alle wereldse 
zaken achter ons moeten laten 
om de vrede te kunnen erva-
ren. 
 
Henriette van Dunné 
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Ringdag te Ouddorp op 28-1-2024 
 

 
 
 
De Ringdag is op 28 januari 2024 in Ouddorp; de bloeiende Doopsgezin-
de gemeente daar vierde in 2022 haar 400-jarig bestaan. Op 30 decem-
ber 1622 is een transactie van koop en verkoop vastgelegd, waarbij werd 
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bepaald dat er ruimte werd verkregen voor het houden van bijeenkom-
sten op een zolderverdieping van een pand aan de toenmalige Hee-
renstraat in de dorpskern van Ouddorp. Dit met de omschrijving: “die 
van Menno sullen mogen gebruicken den solder” . 
In de flyer staat hoe u zich kunt opgeven voor de Ringdag. Dat kan tot en 
met 11 januari 2024. 
 
 

Van de diaconie 
 
Onder dit hoofd volgen 4 bijdragen over projecten waar onze Werkgroep 
Diaconie steun aan verleent. 
 
 
(a) Als ik het geweten had…  
Hoe vaak zeg of hoor je dat zinnetje vaak gevolgd door een actie die je 
met spijt dus niet hebt ondernomen. 
….. Dan had ik je even gebeld, was ik misschien wel langsgekomen of had 
ik een bloemetje gestuurd. 
In de diaconievergadering komt regelmatig lief en leed voorbij ook van 
gemeenteleden die wij niet gemakkelijk tegenkomen. Iemand is gevallen, 
moet een operatie ondergaan, is geconfronteerd met groot verlies of 
heeft een (?) jarige bruiloft te vieren.  
Maar je moet het wel weten om er aandacht aan te kunnen besteden.  
Daarom onze vraag geef het even door aan de predikante of aan onze 
voorzitter Marijke van de Vijver. Haar telefoonnummer vindt u achter in 
de Werf. 
Wij horen u graag. 
 
Truida Lokhorst, Werkgroep Diaconie 
 
 
(b) Bijdrage Adoptiekinderen 
Onze Gemeente draagt jaarlijks bij aan het ondersteunen van twee kin-
deren, één in Brazilië en één in Tanzania, uit het project: “Geef Kinderen 
een Kans” dat valt onder Doopsgezind Wereldwerk.  
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In de bedankbrief die wij van Doopsgezind Wereldwerk ontvangen werd 
begin dit jaar gemeld dat er steeds minder giften binnenkomen, mede 
vanwege kleiner wordende Doopsgezinde Gemeentes. De coronajaren 
hebben veel impact gehad op het werk wat voor en met de kinderen 
wordt gedaan. Kinderen zijn uit het zicht verdwenen, gezinnen in ar-
moede gedompeld. Vaak is er een onveilige thuissituatie -drank, drugs, 
criminaliteit-, geen eten en geen onderwijs. Er is meer geld nodig om de 
kinderen te helpen. Wereldwerk doet daarom een beroep op ons om 
toch vooral te blijven geven.  
In de dienst van 1e Kerstdag is de collecte bestemd voor dit doel. Niet 
iedereen is in staat deze dienst bij te wonen, daarom vragen wij u uw 
bijdrage over te maken aan NL 97 INGB 0000 064816 o.v.v. Collecte 
Adoptiekinderen.  
Namens de kinderen alvast hartelijk dank.  
 
 
(c ) Over ons project OPstap  
Weet u het nog ? Een project voor en met dakloze jongeren in Rotter-
dam. Elke maandag komen ze bij elkaar. Hetzij voor een uitgebreide 
lunch , hetzij voor een uitje zoals poolen, zwemmen of naar de film. En 
vooral ook om hun hart te luchten bij mensen die ze kunnen vertrouwen 
en die je niet als probleem ’geval’ zien. In alle Werven van afgelopen 
jaar heeft u erover kunnen lezen. Over de grote behoefte die er leeft om 
de activiteiten uit te breiden, zodat ondersteuning, geloof in eigen kun-
nen, werkervaring op doen ,optimaal van de grond kunnen komen. Een 
“Voel je thuis huis” realiseren …. je even als dakloze jongere niet opge-
jaagd weten. Hoogtijd om br. Floris Groeneveld die intensief betrokken 
is bij OPstap te vragen of de dromen over een “Voel je thuis huis” al wat 
concretere vormen aannemen.  
 
Floris, hoe gaat het met OPstap ? Zijn er al ontwikkelingen in het realise-
ren van jullie plannen?  
 
Het gaat goed. We zijn druk in overleg met de Schotse kerk over de kos-
terswoning. Het is onze ambitie die te gaan huren. Er zijn echter nog wel 
wat ‘mitsen en maren’ die uit de weg geruimd moeten worden voor het 
zover is. Het vraagt veel overleg en vergt veel tijd. Met name onze ‘am-
bassadeurs’ staan te popelen om uitbreiding van de activiteiten te hel-
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pen realiseren en het is hun soms lastig uit te leggen dat sommige zaken 
een ‘lange adem ‘nodig hebben.  
 
Ambassadeurs : hoe zat dat ook alweer? 
 
Ambassadeurs – wij hebben er 8 – zijn jongeren die al lange tijd in OP-
stap mee lopen en al zoveel stappen in de goede richting van zelfred-
zaamheid hebben gezet, dat zij in staat zijn om meer verantwoordelijk-
heid te dragen binnen het project. Maar ze overschatten zich zelf ook 
wel eens. Bovendien brengen nieuwe ontwikkelingen onrust mee. Het 
betrekken van de ambassadeurs in besluitvorming vraagt - in voetbal-
termen gesproken - om een ‘nieuwe opstelling’. Een nieuwe structuur is 
hard nodig. Maar, zoals onze predikante Jeanet van Woerden eens me-
moreerde: zonder wrijving geen glans!  
 
En naast het overleg met de ambassadeurs en de Schotse kerk zijn wij 
naarstig op zoek naar geld. Uitbreiding van onze plannen vraagt om uit-
breiding van onze begroting. Welke fondsen kunnen we benaderen? We 
proberen ook ondernemers bij onze plannen te betrekken. En: we heb-
ben dringend meer vrijwilligers nodig!  
 
Dankjewel Floris voor het bijpraten over de ontwikkelingen van Opstap!  
 
 
* De beoogde € 1500,- die wij als diaconie zo graag met uw hulp dit jaar 
voor Opstap willen overmaken, is helaas nog bij lange na niet binnen.  
U kunt uw bijdrage alsnog overmaken op het rekeningnummer van de 
Doopsgezinde gemeente Rotterdam NL97 INGB 0000 0648 16 onder ver-
melding van ‘actie dakloosheid’.  
 
Margreet Eberwijn-Verveld  
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(d) Ons project Opstap - In gesprek met Dylan  
 
Wederom loop ik een aantal trappen hoger op 
het Hang dan waar onze gemeente kantoor 
houdt. Ik ga vandaag in gesprek met Dylan, eens 
als dakloze jongere bij Opstap terecht gekomen. 
Nu is hij een van de zes ambassadeurs. Ik ben 
benieuwd naar zijn verhaal …..  
 
Ik vraag of Dylan, 24 jaar jong iets wil vertellen 
hoe hij dakloos is geraakt ….  
 
Dat gebeurde toen ik 15 jaar was. Ik heb toen 
mijn ouders verteld dat ik homoseksueel was. 
Dat was voor mijn ouders onverteerbaar. Daar 

konden ze niet mee leven. Mijn vader was woedend. Er was maar één 
route: eruit ! En je moeder dan ? Jaren later heeft ze me verteld dat ze 
het niet eens was met mijn vader, maar hem niet wou afvallen …..  
 
Op straat ….. en toen 
 
Via de moeder van mijn beste vriendin kwam ik terecht bij de Jeugdzorg. 
Naast het bieden van onderdak, is er ook begeleiding in de vorm van een 
trainingsgroep. Toen ik 17 jaar was, heb ik weer contact opgenomen met 
mijn ouders.  
 
Hoe was dat?  
Ik heb helaas niet zo goed kunnen praten over hun besluit destijds. So-
wieso niet met mijn vader. Er klonken geen woorden van spijt. Hij over-
leed trouwens ook in die periode toen ik bij de jeugdzorg verbleef. Ik kan 
nu wel zeggen dat het gebeuren ook wel bij mijn hele voorgeschiedenis 
paste. 
 
Hoe bedoel je?  
 
Ik kom uit een gewelddadig gezin. Ik ben vaak door mijn vader mishan-
deld: niet alleen fysiek maar ook emotioneel. Er werd gedreigd, geschol-
den. Ik werd gemanipuleerd. Mijn broer en mijn zus - meer dan 8 jaar 
ouder - zijn uit een eerder huwelijk. Ik werd door hen niet geaccepteerd, 
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omdat ik het zogenaamde lievelingetje van mijn moeder was. Mijn broer 
heeft me ook mishandeld. Hij is later uit huis geplaatst.  
 
En jij in de jeugdzorg …  
 
Ja en zo kwam ik op mijn 18e voor de 2e keer op straat te staan. De 
jeugdzorg houdt dan op. Ik hopte een jaar lang voor een slaapplaats van 
vriend naar vriend naar vriend. Ik gebruikte ook drugs. Ik nam wel eens 
een pilletje en zo. Daarmee kon ik mijn emoties weg stoppen. Op mijn 
19e ben ik terecht gekomen bij een project voor begeleid wonen . Ik heb 
daar ook een persoonlijke begeleidster. Mijn schoolcarrière is wel de 
mist ingegaan en ik heb geen enkel diploma, maar met de 21+ toets kom 
ik vast waar ik zijn moet.  
Ik ben namelijk ook sterk geworden door alles wat ik heb mee gemaakt. 
Door mijn vrijwilligerswerk en mijn betrokkenheid bij Opstap heb ik veel 
geleerd over mijzelf. Ik sta nu een stuk steviger in mijn schoenen.  
 
Hoe ben je eigenlijk bij Opstap terecht gekomen?  
 
Via Cassandra (zie interview Cassandra in de Werf van juni  2023). Zij 
werkte evenals mijn moeder als vrijwilligster bij het C.V.D. (Centrum 
voor Dienstverlening) en was op bezoek bij mijn moeder.  
Zij nodigde mij uit ….  
 
Wat doe je voor vrijwilligerswerk?  
 
Ik werk in een kunstgalerie aan de Rijnhaven. We organiseren evene-
menten, zoals ontmoetingen tussen kunstenaars en kinderen uit groep 6. 
En we organiseren workshops zoals kleding naaien, bekers beschilderen. 
We zijn ook een stageplaats voor MBO-ers. Ik ben hier echt op mijn plek.  
Ik zou graag een eigen galerie willen starten, waar ook plek is voor mu-
ziek en zang. 
Een galerie waar jongeren die in instellingen wonen of dakloos zijn hun 
kunst kunnen tonen. In creativiteit  kun je je emoties kwijt. Kunst is zo’n 
prachtig communicatie middel. Er zijn zoveel groepen in de samenleving 
die geen weet hebben wat er in een andere groep leeft. We zouden door 
middel van kunst zo veel kunnen leren van elkaar, zoveel meer begrip 
kunnen kweken, zoveel meer verbinding tot stand kunnen brengen.  
Ik ben onder de indruk van zijn bevlogenheid en inzicht.  
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En je bent daarnaast ook nog ambassadeur van Opstap ?  
 
Ja, ik help bij activiteiten. Ik probeer ook vrijkaartjes te organiseren, 
zodat we naar theater kunnen gaan. En we zijn druk bezig een pand te 
bemachtigen, zodat we dan echt ons ‘Voel je thuis huis’ kunnen gaan 
realiseren. Het duurt alleen zo lang!!   
 
Een huis met een galerie?  
 
Dat zou mooi zijn. Er verschijnt een grote glimlach op het gezicht van 
Dylan. Een ambitieuze jongen met een kunstenaarshart. Wat een mooi 
mens ….. 
 
Margreet Eberwijn-Verveld 
 
 

Het Kerstlied 
 

Mochten de Bijbelse 
Jozef en Maria al 
ervaren trekkers zijn, 
ons gezin kon er ook 
wat van. Naar Rid-
derkerk, Ochten, 
Leidschendam, Krim-
pen, zo trokken wij al 
naar gelang mijn 
werk dat vroeg. 
Een markante tus-
senstop maakten  
 

Pieter Bruegel de Oude, Volkstelling te Bethlehem  
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we in Alblasserdam, alwaar een verbouwde daggelderswoning werd be-
trokken nabij een witgepleisterde watermolen aan het riviertje de Al-
blas. 
 
 
Ons honk aldaar was voorzien van een in die tijd in zwang zijnde zitkuil. 
Een verdiept gedeelte van de woonkamer, ingericht met gemakkelijke 
fauteuils rond een lage salontafel en grenzend aan een open haardvuur . 
 
Het liep tegen kerst. 
Samen met mijn gade, de tweeling met een handvol Wageningse studen-
ten, Koen onze jongste en last but not least, mijn boezemvriend oom 
Arend met zijn Adsie, maakten wij het ons gemakkelijk in dat leefhol.  
En genoten van de door Koen gebrouwen Schnouribouri.  
Een zachte bowl met een genadeloze uitwerking. Zo had een student 
tijdens een vorige zitdown, bij het wildplassen een met kroos bedekte 
tochtsloot aangezien voor een asfaltweg. 
 
'Als oom Arend nu eens uit het kerstevangelie voordraagt en Pa er een 
verhaal bij verzint,' stelde Koen voor. Hulp behoevend keek oom Arend 
naar zijn Adsie maar die schudde goedkeurend haar hoofd.  
'Er was eens,' zo begon hij. 'Het is geen sprookje hoor,' zei mijn gade.  
Waarna de oom al haperend het gebeuren met Jozef en Maria gestalte 
gaf. 
Hoe er in Bethlehem geen plaats meer was in de herberg, zodat zij in een 
stal terecht kwamen alwaar Maria een kind baarde. Waarna oom met 
een breed gebaar mij verzocht hem te verlossen uit zijn evangelie.  
'Op de Indrapoera,' zo begon ik. 'Al zijn verhalen beginnen met dat ver-
sleten passagierschip,' grapte de tweeling. Maar ik liet me niet afleiden 
en ging verder met mijn overdenking. 
'Zes weken voor Kerst vertrokken we uit Tanjung Priok, de haven van 
Djakarta met Rotterdam als bestemming. 
Om er zeker van te zijn tijdens de Kerstdagen binnen te lopen, joegen we 
gedurende de hondenwacht de beide hoofdmotoren dik over hun toeren.  
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Aangezien in het machi-
newachtboek officieel 
het aantal omwentelin-
gen van de twee karren 
per wacht werd geno-
teerd, moest er een list 
worden verzonnen. 
'Als we nu eens de sla-
gentellers van beide 
krachtbronnen op onze 
draaibank tegen het ein-
de van de wacht terug-
draaien naar het juiste 
aantal, dan kraait er geen 
haan naar,' stelde ik 
voor. 
'Dus Pa was toen al zo 
doortrapt,' merkte de 
tweeling op. 'Je komt er 
wel mee op tijd,' zo her-
vatte ik mijn relaas. 
'Want in de Kerstnacht 
nam de Indrapoera bij 
Hoek van Holland de 
loods aan boord.' 
'En loodste ons naar  

Pexels, Cottonbro Studio, Man Standing Beside  
Christmas Tree 

 
vrede op aarde,' peinsde de student die over eendenkroos lopen kon. 
 
Zijn woorden klonken nog lang na binnen de intimiteit van de zitkuil.  
In de open haard zongen vlammentongen een kerstlied.  
 
 
Cees van der Jagt, 7 oktober 2023 
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Dopers concert 
 
Op het gemeenteweekend sprak ik met leden van de DG 
Dordrecht (DGD). De Doopsgezinde en de Vrije Evangelische gemeente 
(VEG) organiseren daar samen een ‘Dopers Concert’.  
Het concert wordt gegeven door de amateur musici uit beide gemeen-
ten. De opbrengst is bestemd het Rugzakkenproject van de Stichting 
Quiet.  
De aanwezigheid van leden van de DGR, als toehoorder of als uitvoerend 
kunstenaar, zou zeer welkom zijn. Luister of zing een lied, draag een ge-
dicht voor, vertel een verhaal, doe een sketch, lees een verhaal voor, 
vorm een duet of een koortje, bespeel een instrument of doe een dans! 
Meld je aan via een mailtje naar kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl . 
Het Dopers concert gaat plaats vinden in de Doopsgezinde kerk, S.M. 
Hugo van Gijnweg 12, 3317 JM Dordrecht, op zaterdagmiddag 16 maart 
2024. Aanvang 14:00 uur. We heffen geen entree maar vragen de be-
zoekers om een vrijwillige bijdragen ten bate van het Rugzakkenproject.  
 
Rugzakkenproject  

Er leven in de Drechtsteden veel 
kinderen in armoede. Doel van 
Stichting Quiet is om ze mee te 
laten doen. Uit inventarisatie bij de 
‘members’ komt naar voren dat er 
behoefte is aan schoolspullen, kle-
ding en gezonde voeding. Daar 

gaan we mee aan de slag in de vorm van het ‘Dopers concert’.  
We hebben vorig al schooljaar geld kunnen geven aan Stichting Quiet 
voor circa 30 gevulde rugzakken. De scholieren waren er superblij mee. 
Ook komend schooljaar willen we graag weer een aantal kinderen naar 
school laten gaan met een mooie en gevulde rugzak.  
Het mooie is dat het bijeengebrachte geld mensen helpt hun doelen te 
verwezenlijken en dat de activiteiten ons energie geven en onderlinge 
verbondenheid. 
 
Roelof van Pesch, tel. 06- 25 14 95 87 
roelofvanpesch@gmail.com 

mailto:kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl
mailto:roelofvanpesch@gmail.com
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Het Gemeenteweekend 
 
“Geloven beweegt ons” was het thema van dit fantastische gemeente-
weekend in Buitengoed Fredeshiem. Hier een eerste impressie. Een uit-
gebreider verslag is binnenkort te lezen op de website van de Ring Zuid-
west Nederland. 
 
Net als voorgaande jaren hielden we weer het gemeenteweekend in Fre-
deshiem met deelnemers vanuit de Doopsgezinde gemeentes Rotterdam, 
Dordrecht en Den Haag. 
 
De vreselijke gebeurtenissen in Gaza en Israël wierpen hun schaduw over 
het weekend en werden soms creatief tot uitdrukking gebracht.  
 
Wij gingen aan de slag met het jaarthema voor het komende jaar: Gelo-
ven beweegt ons. We zongen, dansten, schilderden en er was ruimte 
voor gesprek, even in stilte genieten of wandelen tussen de buien door 
in de mooie omgeving. 
 
Zondagmiddag kwamen alle puzzelstukjes bij elkaar in een dienst waarin 
ds. Henriétte van Dunné voorging en we ons lieten inspireren door het 
verhaal waarin David voor de ark uit danst.  
 
Op zaterdagmiddag was pelgrimage het onderwerp. Twee mensen die 
van huis naar Santiago de Compostella liepen lieten ons de reis meebe-
leven. Een andere bijzondere pelgrimage van die van Hans Engelhart 
naar Rome. Een ontroerende documentaire die u op Youtube kunt zien.  
En natuurlijk was er zaterdagavond een muzikale nachtzoen.  
 
Een Engelhart in Rome,  
https://www.youtube.com/watch?v=ZYXHdy3-y_M 
 
Hier zomaar wat foto’s om een indruk te krijgen.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZYXHdy3-y_M
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Foto’s Jan en Hermine Dekkers  
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Bestuursvergadering Ring ZW Nederland 
 
Op 26 september kwam het bestuur van de Ring weer bijeen. Daarbij 
waren ook de leden van de ledenraad aanwezig.  
 
Ledenvergadering te Goes 
Op deze vergadering hebben we teruggeblikt op de ledenvergadering in 
Goes. 
 
Daarbij werd geconcludeerd dat het een zeer geslaagde dag was, niet in 
het minst door de inventieve wijze waarop de DG Goes een ieder gastvrij 
ontving en de dag verzorgd had. Daarvoor dank.  
 
Het bezoek van Zr. Sophia Mons aan het Wereldcongres draagt bij aan de 
internationale verbondenheid. Het wordt jammer gevonden dat, on-
danks dat Sophia verbonden is aan meerdere internationale contactor-
ganen, er weinig van naar buiten komt. Ook door het gebruik maken van 
andere communicatiemiddelen dan die het gemiddelde DG gemeentelid 
gebruikt. Daardoor is er toch een groot verschil van beleving tussen de 
(oudere) jeugd en de ouderen. 
 
Aangesloten Gemeenten 
Zorgen zijn er om de gemeenten met bestuurlijke problemen en/of niet 
(kunnen)beschikken over een eigen voorganger.  
 
Voorzitter 
Helaas is er, ondanks herhaalde oproepen, nog steeds geen vervanger 
voor onze voorzitter. 
 
Ringdag 2024 
De Ringdag in Ouddorp heeft vorm gekregen. Een aantrekkelijk pro-
gramma met voor elk wat wils. Zie elders in deze nieuwsbrief  
 
Ledenraad 
16 september was er een vergadering van de Ledenraad ADS. Het verslag 
van deze vergadering vindt u elders in deze nieuwsbrief.  
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Het is belangrijk hoe we de communicatie tussen gemeenten en leden-
raad nog beter gestalte kunnen geven. Een belangrijk punt daarbij is na-
tuurlijk uw inbreng vanuit de gemeente, dus deel uw zorgen en vragen. 
Mocht U nog punten hebben waarop U vanuit Uw Gemeente aandacht 
wilt schenken, laat ons dat dan weten via  
secretaris@ringzuidwest.doopsgezind.nl  . We willen graag voor zover dat 
in onze mogelijkheden ligt bevorderen dat iedere gemeente gehoord 
wordt. 
 
Eén punt dat ook aandacht verdient, heeft het bestuur bij de Ledenraad 
naar voren gebracht. 
 
Gemeenten met een eigen vermaning krijgen subsidie.  
 
Gemeenten, die een ruimte huren, krijgen geen subsidie en worden ge-
confronteerd met huurverhoging en daardoor lastenverzwaring . 
 
Daar zou iets aan gedaan moeten worden. 
 
Namens het bestuur, 
 
Kees Koomen, secretaris 
 
(Nieuwsbrief Ring Zuidwest Nederland 2023-05) 
 
 
De volgende Ledenvergadering van de Ring is op 20 april 2024 in de 
Doopsgezinde Kerk in Aardenburg. 
 
  

mailto:secretaris@ringzuidwest.doopsgezind.nl
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Ledenraadpleging 
 
We zijn zoekende hoe we nog gemeente kunnen zijn in de komende ja-
ren. Wat ligt nog binnen onze mogelijkheden, gezien onze leeftijd en 
omvang van de DGR. In welke mate zijn we nog een vitale gemeente? 
Welke activiteiten vinden wij belangrijk om te behouden en waar kunnen 
we een andere vorm voor vinden of moeten we loslaten?  
Naar aanleiding van de opmerking ‘de DGR leeft wel op erg grote voet’ in 
de Ledenvertoeving van 11 juni jl., kwam de vraag van de werkgroep 
Toekomst en de Kerkenraad aan de leden, werkgroepen en kringen van 
de DGR om ideeën over de toekomst op papier te zetten en in te sturen. 
De werkgroep Diaconie, de kringen Nieuwerkerk, Hillegersberg -
Schiebroek en Johannes de Muinck Keizer hebben ideeën ingezonden.  
 
Die ideeën betreffen de volgende onderwerpen:  
• Pastoraat 
• Kerkdiensten 
• Kringen 
• DGR/KR 
• Toekomst 
• Samenwerking 
• Bezuinigingen 
• Stichting 1700 
 
Het is de bedoeling van de werkgroep Toekomst en de Kerkenraad om, 
naar aanleiding van de inzendingen, een resumé te presenteren over hoe 
de gemeente grosso modo de toekomst van de DGR ziet. In de Ledenver-
toeving van 17 december aanstaande wordt het resumé besproken. 
 
Met zusterlijke en broederlijke groet,  
De werkgroep Toekomst en de Kerkenraad. 
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In Memoriam Els Jacobs-Clobus 
 

 
 
Op 24 oktober hebben wij in het crematorium in Capelle afscheid geno-
men van ons gemeentelid Els Jacobs. Els was in haar leven lid van onze 
Doopsgezinde gemeente en, samen met Frans, een trouw lid van de ge-
sprekskring in Hillegersberg. We herinneren haar als iemand die goed 
luisterde en desgevraagd haar mening gaf. De laatste jaren leefde zij op 
afstand mee omdat het haar fysiek niet meer lukte om te komen. We 
kennen haar als een vrouw die steun vond in haar vaste geloof dat God 
liefde is. Wanneer het leven dat soms leek tegen te spreken dan wist zij 
toch vast te houden aan haar geloof. Zij probeerde ernaar te leven en 
om niet om te zien in wrok, of verdriet. Het viel haar zwaar om door te 
gaan zonder Frans en haar steeds afnemende lichamelijke krachten be-
perkten haar flink en toch keek zij uit naar het vieren van haar 90 ste ver-
jaardag. Helaas heeft zij dat niet meer gehaald en heeft zij in bijzijn van 
haar dierbaren heel rustig haar laatste adem uit geblazen. Nu is Els weer 
thuis bij haar Schepper. 
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Herfstgedichtje (bedacht 27 oktober 2014) 
 
Mijn gedachten spelen met wisselende seizoenen,  
van frisgroene zomerappeltjes naar diepgetinte  
herfstpompoenen. 
Ja, och ja waar komen toch die prachtige kleurtjes vandaan,  
van terra naar oker en van vermiljoen naar gentiaan? 
Is het allen maar een natuurlijk proces,  
Die bruine blaadjes en een bloem wordt dan bes?  
 
Mijn fantasie kreeg de kans om op hol te slaan.  
De Zon had een ernstig gesprek met de Maan.  
Wat doen we met die lui daar beneden,  
die zo’n waarde hechten aan het nu en het heden?  
Gewoon doorgaan met minder zon en meer duister,  
of weet jij wat Wind, wat meer luister?  
 
En vandaag deze kolder, dat geholderdebolder.  
De wind in de blaadjes, het ritselt zo fijn.  
Dat rood van die blaadjes doet denken aan kerst en wijn.  
De vele nuances geel en bruin leiden je terug naar het  
zomerse duin. 
Zand, brem en aangespoeld hout,  
toen was het zo warm, nu krijgen we het koud.  
Maar vinden jullie het ook zo’n feest?  
Dat van die kleurtjes, die doen denken aan wat komt  
en is geweest. 

 
ELS JACOBS-CLOBUS 
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Ledenvertoeving op 17-12-2023 
 
Op 17 december zien we elkaar, na de dienst, bij de Ledenvertoeving in 
de benedenzaal van gebouw De Heuvel.  
Na de dienst hebben we een koffiekwartiertje. Daarna gaan we naar de 
zaal beneden. Daar begint de vergadering om 11:45 uur en die eindigt 
om 14:30 uur. Tussentijds wordt er voor broodjes gezorgd.  
 
Op agenda staan onder meer de volgende punten:  

• de financiën; 

• de samenstelling van de Kerkenraad (afscheid van de huidige 
voorzitter); 

• de inzendingen van de kring Hillegersberg-Schiebroek, de kring 
Nieuwerkerk aan de IJssel, de werkgroep Diaconie, Johannes de Muinck 
Keizer en de brief Jan van Dunné; 

• de toekomstige samenwerking met de DG Den-Haag en/of de Re-
monstranten in Rotterdam. 
Het wordt een bijzondere vergadering waar we een stap zetten naar de 
Toekomst. 
Met zusterlijke en broederlijke groet,  
Kerkenraad en werkgroep Toekomst 
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Onze gemeente 
 
Predikant 
Ds. Henriette van Dunné dshenriettevandunne@gmail.com  
06-270 424 22 
Het mailadres predikant@dgrotterdam.doopsgezind.nl  blijft voorlopig 
nog even in de lucht, maar dshenriettevandunne@gmail.com wordt het 
nieuwe adres 
 
Kerkenraad 
Algemeen   kerkenraad@dgrotterdam.doopsgezind.nl   
Ieder mailtje wordt automatisch doorgestuurd naar de 3 privéadressen:  
Voorzitter:  Mark van Nispen markvannispen@gmail.com  
Secretaris:  Roelof van Pesch roelofvanpesch@gmail.com  
Penningmeester (boekhouder):  
  Peter Appel  peter.appel@upcmail.nl  
 
Werkgroepen 
Communicatie Loek Nijholt  06-1519 1643 
Personeel  Tjitske Gelderloos 06-110 853 89 
Diaconie  Marijke v.d. Vijver 06-284 887 60 
Diensten  Freekje Wethmar 0180-317 728 
Vredeswerkgroep Ineke Joustra  015-212 4727 
Toekomst  Roelof van Pesch 06-251 495 87 
 
Officemanager en ledenadministratie  
Loek Nijholt  officemanager@dgrotterdam.doopsgezind.nl   

06-151 916 43 
 
Adressen 
Kerk   Grotekerkplein 5, 3011 GC Rotterdam 
Kantoor  Hang 10, 3011 GG Rotterdam 
 
Contact 
Website  www.dgrotterdam.doopsgezind.nl  
E-mail    info@dgrotterdam.doopsgezind.nl  
  

mailto:dshenriettevandunne@gmail.com
mailto:predikant@dgrotterdam.doopsgezind.nl
mailto:dshenriettevandunne@gmail.com
mailto:kerkenraad@dgrotterdam.doopsgezind.nl
mailto:markvannispen@gmail.com
mailto:roelofvanpesch@gmail.com
mailto:peter.appel@upcmail.nl
mailto:officemanager@dgrotterdam.doopsgezind.nl
http://www.dgrotterdam.doopsgezind.nl/
mailto:info@dgrotterdam.doopsgezind.nl
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Colofon 
 
De Werf, jaargang 61, nummer 5 
 
De Werf is het blad voor mededelingen en contact van de Doopsgezinde 
Gemeente Rotterdam. Het verschijnt ongeveer 5 maal per jaar.  
 
Redactie: Werkgroep Communicatie.  
 
De volgende Werf verschijnt op 1-2-2024. Kopij vóór 24-1-2024 naar 
werf@dgrotterdam.doopsgezind.nl  

mailto:werf@dgrotterdam.doopsgezind.nl

